De Europese Unie : een geschiedenis ( en hoe die haar
schaduw werpt over vandaag en morgen ) - Lezing Prof.
Hendrik VOS .

Een verslagje .

Op 19 oktober 2023 - de dag tegen kanker (* )- hadden we professor
Hendrik Vos te gast.

Naast een leerstoel aan de Univ van Gent is hij tevens directeur voor het
Centrum voor EU-studies en gespecialiseerd in Europese politiek en de
daarmee verbonden actuele thema’s.

Voor een talrijk opgekomen publiek, nam hij ons mee naar de
ontstaansgeschiedenis van de Europese Unie en begeleidde hij ons
doorheen haar vele ups en downs tot op de dag van heden.

Deze lezing illustreerde hij met wist-je-datjes, faits divers en historische
foto’s van de vele protagonisten zoals Robert Schumann en Jean Monnet ,
Charles de Gaulle en Koenraad Adenauwer, Helmut Kohl en Francois
Mitterand evenals de hilarische ondertekening van het Verdrag van Rome
in 1957.

Naast vele anderen (denk maar aan de Belgische Paul Henri Spaak die een
fervente pleitbezorger was pro een Europese gemeenmaking) waren
hogergenoemden vaak elkaars tegenpool. Zo was de (bijna heilige)
Schumann een zeer vroom, gelovig, pratikerend en veelvuldige
kerkbezoeker, terwijl Monnet veel liever in de Moulin Rouge vertoefde. De
Gaulle en Adenauwer verzoenden de erfvijanden Frankrijk en Duitsland
met elkaar, terwijl eerstgenoemde die in feite een koele minnaar was van
een Verenigd Europa, meer belang hechtte aan de soevereiniteit van
Frankrijk en waar hij maar kon vertragingsmaneuvers uitvoerde. Wanneer
die van het politieke toneel verdween, traden He/mut Kohl en Francois
Mitterand op het voorplan. Zij geloofden in een Europese integratie en
samenwerking wat leidde tot het verdrag van Maastricht.

Een slapstick was de ondertekening van het Verdrag van Rome. Dit
verdrag - vervat in een groot en dik boek vol regels, reglementen en
afspraken - was in feite niet meer dan een mooie voorpagina, gevolgd
door talloze blanco (! ) bladzijden die achteraan gretig doch niets
vermoedend, door de hoofdrolspelers werden ondertekend.

Uiteraard stond Prof. H. Vos even zeer stil bij de vele positieve realisaties
die gaandeweg het licht zagen en leidden tot het Europa van vandaag.
(denk aan : de invoering vaan de Euro, de Shengen-akkoorden, de aanpak
van de Corona-crisis, de ECB, de bescherming van de Mensenrechten ....)
Wat ooit begon als een samenwerking op economisch vlak, is geévolueerd



tot een organisatie waar zowel klimaat, milieu en gezondheid als
afspraken inzake veiligheid en migratie de volle aandacht krijgen.

Eindigen deed de prof. door te wijzen op de stabiliteit, vrede en welvaart
die reeds meer dan 50 jaar Europa kleuren. “Waar we in het ( recente )
verleden onze meningsverschillen beslechtten met knotsen, geweren,
kanonnen en zelfs Yperiet, doe we dit nu met debatten, ideeén en
verdragen “

Dit alleen al, maakt het waard deel uit te maken van de Europese Unie .
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Bovenstaand relaas is zeer fragmentarisch en verre van volledig.

Uit de achteraf-commentaren bleek dat de lezing heel enthousiast werd
onthaal en prof. Vos geslaagd was “met grote onderscheiding “
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Terwijl iedereen aan het napraten was bij een frisse pint (of aanverwante),
gaf de voorzitter een korte uitleg over de nieuwe website die in de
startblokken staat. Dit wordt in de nabije toekomst het belangrijkste
communicatiemedium. Info omtrent wat, wanneer en hoe volgt te
gepasten tijde

kkkkk



